
In seizoen 2014-2015 startte het project Samen Doetinchem wat bedoeld was voor allochtonen die al 

een status dus een woning in Doetinchem en omgeving hadden. Ik ging helpen met koken wat erg 

gezellig en vooral heerlijk was want de meeste mensen kunnen goed koken en ze hadden er over het 

algemeen weinig hulp bij nodig.  Mijn voorkeur ging meer uit naar taalmaatje wat ook mogelijk was 

in dit project naast koken en sporten. Elke week op dinsdagmiddag in de Tophal en op 

donderdagmiddag in het Graafschap college hielp ik mee met het taalonderwijs als  

“assistent/taalmaatje”. Toen dit project afgelopen zomer stopte ben ik na de zomervakantie wel 

blijven helpen op de school en ben ik daar in principe elke donderdag te vinden. Hier te helpen geeft 

zoveel voldoening en plezier. Je kunt samen de leerlingen, in de leeftijd van 18-55 jaar, net iets meer 

aandacht geven. Ook steek ik er weer iets van op. Als het niet iets over de Nederlandse taal is dan 

wel over de cultuur van een ander land.  

Ruim een jaar geleden bracht ik kleding in de Kruisberg bij het AZC en toen zag ik daar een groep 

vrijwilligers kleding sorteren. Op mijn vraag of ik ook kon helpen werd bevestigend geantwoord en 

ben ik nooit meer weg gegaan  

Sindsdien ben ik daar regelmatig te vinden. Er zijn per week drie sorteer momenten en kun je gaan 

helpen wanneer jij wilt en tijd hebt. Het geeft me het gevoel iets, tenminste een klein beetje te doen 

voor deze mensen, die in nood zijn. Ook al is het een druppel op de gloeiende plaat, het is echt erg 

noodzakelijk werk wat tot nu toe nog steeds helaas hard nodig is. 

Om het gevoel te hebben meer betrokken te zijn heb ik gevraagd of ik ook in de kledingwinkel zou 

kunnen helpen want die ging van 1 naar 2x in de week open in verband met toename van veel 

vluchtelingen. In de kledingwinkel werken we met een rooster wie wanneer werkt tijdens de 

openstellingen en meestal is dat dus 2x per week, laatst 3x door extra veel nieuwe mensen op de 

Kruisberg. Samen met andere vrijwilligers helpen we op die momenten de vluchtelingen met de door 

het COA uitgegeven kaartjes waarop vermeld staat aan welke kleding de betreffende persoon 

behoefte heeft. Hun namen worden genoteerd en mogen ze met 5/6 personen tegelijk in de winkel, 

het gaat meestal netjes om de beurt. De mensen mogen zelf de kleding uitzoeken want alles hangt 

aan rekken en geordend uitgestald. Over het algemeen hebben we het meest mannen, plus minus 

30-40 per openstelling en soms is het wel eens dringen geblazen en is het goed dat er een 

huismeester achter de hand is als ze gaan dringen en/of mensen niet willen wachten of zich niet aan 

de regels houden.  

Naija samen met Martje in de kledingwinkel 



Als mensen naar een andere AZC gaan komen ze met een formulier waarop dit staat vermeld en 

mogen ze een koffer of reistas komen halen. ALS we die -genoeg- hebben. We helpen ze graag!! 

Het geeft je echt een voldaan gevoel als mensen de deur uitgaan met kleding waar ze blij mee zijn, 

ook al is het tweede hands! Helemaal leuk is het kinderen aan te kleden want daar hebben we 

spullen genoeg voor!! 

Ik hoop dat dit werk niet lang meer nodig zal zijn maar ben bang dat ik voorlopig nog regelmatig 

richting de Kruisberg zal gaan omdat wij/de vrijwilligers hard nodig zijn. Want al die bergen kleding, 

die binnen worden gebracht, moeten worden verwerkt en als ik daar mijn steentje toe kan bij dragen 

doe ik dat met alle liefde en plezier. We werken met een fijne groep mensen en dat maakt het extra 

plezierig. 

 

 

Martje Veltman 


